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ENGLISH LANGUAGE VERSION

Diman van Rossum (1960) is a missionary from the island of Flakkee in the Netherlands working in
Myanmar. His mission work, known under the name 'High Light Myanmar', started in 2016.

Diman has been divinely called (2013) to serve God in the remote hills of Northern Shan State, bordering on
China. It soon turns out that large parts of this area are inaccessible for foreigners mainly due to ethnic
tensions that occasionally erupt in fights between ethnic armies and the Tatmadaw (army of the central
government). A large part of his first mission years were spend on travelling around trying to find ways to
reach the unreached people in this area. These adventurous trips, mostly done alone on my motorbike,
have resulted in a broad understanding of local lifestyles, customs, and religious traditions. At the same
time yielding a great passion and zeal for the people of Myanmar, as one of the most mild and welcoming
people that | have yet encountered.

Most people in Myanmar are buddhist (ca 90%). They worship Buddha, often mixed with spirit worship. A
buddhist believes that he suffers because of desire; so that he should strive for a lifestyle that kills all
desire. He also believes that the reward/punishment for his current life will be seen in his next life
(reincarnation). Only his own good works count (‘making merit’), there is no grace.

A minority of the people is Christian (ca 5%) who mainly live in the states bordering China, India and
Thailand. However, churches are also found in cities all over Myanmar as Christians have moved there too.
In remote, ethnic areas many people are animist, who believe that spirits residing in natural objects (trees,
rivers, etc.), need to be appeased by sacrifices.

My mission work targets buddhists and animists in areas yet unreached with the gospel. To announce to
them the good news of saving grace through Jesus and peace with God. My mission text is from Isajah 52:7
“How beautiful and delightful on the mountains are the feet of him who brings good news, who announces
peace, who bring good news of good [things], who announces salvation, who says to Zion, ‘Your God
reigns”.

My mission strategy is to befriend non-believers and share the gospel with them bit by bit in the evolving
relationship. No rush, no tension: the Spirit will do the work, | just show Jesus, the way, the truth and the
life. So my approach is a long-term commitment to individual friends. Of course in faith that new believers
will be (re)born and will take part in a community of believers (church). | would delight in helping to plant a
church, but | don’t envisage a pastoring role in that for me.

Since 2020 | am involved with the Prayer House Children’s Home & Church near the town of Hsipaw in
Northern Shan State that was established in 2018 by my friend Te Z3, a converted buddhist. Donations from
local people and from abroad (Netherlands) have made it possible to upgrade the living conditions, but
much more work still needs to be done.

| envisage to reach other areas in that remote part of Myanmar, especially the Kokang Area.

However, over the past year (2023-2024) fighting has erupted at an unprecedented rate, with the result
that most of Northern Shan State has been ‘liberated’ by three ethnic armies, evicting the Tatmadaw and
establishing a new local government. This recent change will have a major impact on my mission activities,
whether for the good or for the bad is still to be seen. But | know God will make a way, whether through
favour or hardship.

The work of High Light Myanmar is supported by a Home Front Team (TFT), by a Prayer Group, by individual
donors, by two Dutch churches, the ‘Evangelische Gemeente Maranatha’ in Maassluis (www.egma.nl) and
the ‘Christen Gemeente De Rots’ in Middelharnis (www.cgderots.nl), and, as of 2024 by the ‘Ichthus Alive’
foundation (www.ichthusalive.nl).
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NEDERLANDSE TAAL VERSIE

Diman van Rossum (1960) is een zendeling van het eiland Flakkee in Nederland die in Myanmar werkt. Zijn
zendingswerk, bekend onder de naam 'High Light Myanmar', begon in 2016.

Diman werd geroepen (2013) om God te dienen in de afgelegen heuvels van Noord Shan State langs de
grens met China. Al snel blijkt dat grote delen van dit gebied ontoegankelijk zijn voor buitenlanders,
voornamelijk ten gevolge van etnische spanningen die af en toe uitbarsten in gevechten tussen etnische
legers en de Tatmadaw (leger van de centrale overheid). Een groot deel van zijn eerste zendingsjaren
besteedde hij aan rondreizen om manieren te vinden om dit gebied te bereiken. Deze avontuurlijke reizen,
die ik meestal alleen op mijn motor heb gedaan, hebben geresulteerd in een breed begrip van de lokale
levensstijl, gebruiken en religieuze tradities. Tegelijkertijd levert het een grote passie en ijver op voor de
bevolking van Myanmar, als een van de meest milde en gastvrije mensen die ik tot nu toe ben
tegengekomen.

De meeste mensen in Myanmar zijn boeddhist (ca 90%). Ze aanbidden Boeddha, vaak vermengd met
geestenverering. Een boeddhist gelooft dat hij lijdt vanwege begeerte, en dat hij daarom moet streven naar
een levensstijl die alle begeerte doodt. Hij gelooft ook dat de beloning/straf voor zijn huidige leven te zien
zal zijn in zijn volgende leven (reincarnatie). Alleen zijn eigen goede werken tellen (verdiensten), er is geen
genade.

Een minderheid van de bevolking is christelijk (ca 5%) en woont voornamelijk in de staten die grenzen aan
China, India en Thailand. Er zijn echter ook kerken te vinden in steden in heel Myanmar, omdat christenen
daar ook naartoe zijn verhuisd.

In afgelegen, etnische gebieden zijn veel mensen animisten, die geloven dat geesten die in natuurlijke
objecten (bomen, rivieren, enz.) wonen, moeten worden tevredengesteld door offers.

Mijn zendingswerk richt zich op boeddhisten en animisten in gebieden die nog niet bereikt zijn met het
evangelie. Om het goede nieuws aan te kondigen van reddende genade door Jezus en vrede met God. Mijn
zendingstekst komt uit Jesaja 52:7 "Hoe mooi en verrukkelijk zijn op de bergen de voeten van hem die goed
nieuws brengt, die vrede aankondigt, die goed nieuws van goede [dingen] brengt, die redding aankondigt,
die tegen Sion zegt: 'Uw God regeert™.

Mijn zendingsstrategie is om vriendschap te sluiten met niet-gelovigen en het evangelie beetje bij beetje
met hen te delen in de zich ontwikkelende relatie. Geen haast, geen spanning: de Geest zal het werk doen,
ik wijs gewoon naar Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Mijn strategie is dus middels langdurige
contacten met individuele vrienden. Uiteraard in het geloof dat nieuwe gelovigen herboren zullen worden
en deel zullen nemen aan een gemeenschap van gelovigen (kerk). Ik zou het geweldig vinden om te helpen
bij het stichten van een kerk, maar ik zie daarin geen pastorale rol voor mij.

Sinds 2020 ben ik betrokken bij het ‘Prayer House’ kindertehuis & kerk in de buurt van de stad Hsipaw in
Noord Shan State dat in 2018 werd opgericht door mijn vriend Te Z3, een bekeerde boeddhist. Donaties
van de lokale bevolking en uit het buitenland (Nederland) hebben het mogelijk gemaakt om de
levensomstandigheden te verbeteren, maar er moet nog veel meer werk worden verzet.

Ik ben van plan om andere gebieden in dat afgelegen deel van Myanmar te bereiken, met name het
Kokang-gebied.

Het afgelopen jaar (2023-2024) zijn er echter intense gevechten uitgebroken, met als gevolg dat het
grootste deel van Noord Shan State is 'bevrijd' door drie etnische legers, waardoor de Tatmadaw is
verdreven en een nieuwe lokale regering is opgericht. Deze recente verandering zal een grote impact
hebben op mijn zendingsactiviteiten, of het nu ten goede of ten kwade is valt nog te bezien. Maar ik weet
dat God een weg zal banen, hetzij door gunst of door tegenspoed.
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Het werk van High Light Myanmar wordt ondersteund door een Thuis Front Team (TFT), door een
Gebedsgroep, door individuele donateurs, door twee Nederlandse kerken, de 'Evangelische Gemeente
Maranatha' in Maassluis (www.egma.nl) en de 'Christen Gemeente De Rots' in Middelharnis
(www.cgderots.nl), en vanaf 2024 door de stichting 'Ichthus Alive' (www.ichthusalive.nl).
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